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loannis Zizioulas
Priesters van de schepping

Een groene theologie van eerbied
Vertaald door Hildegard Koetsveld OSB

De huidige ecologische crisis is voor een belangrijk deel
door de mens veroorzaakt, soms zelfs met de Bijbel in de
hand. Hoe kon dit gebeuren en vooral: hoe kunnen we onze
relatie met de schepping herstellen?

Trouw over
Gemeenschap en andersheid
van loannis Zizioulas:

“Verrukkelijke, diep-
gravende theologie
die je aan het denken zet”

Ecologisch verantwoord leven is volgens de Grieks-
orthodoxe theoloog Zizioulas diep-christelijk. Hij wijst
de weg terug naar de vroegchristelijke theologie, die in
de Orthodoxe kerk zorgvuldig is bewaard. Mensen zijn
priesters van de schepping, betoogt hij, die met eerbied
moeten omgaan met de natuur. De liturgie, met haar
oeroude rituelen zoals het sacrament van de eucharistie,
geeft vorm aan dit heilig geven-en-ontvangen tussen
God, mens en natuur. Het versterkt onze band met

.
P r 1 e S t e r S Va n de schepping en voorkomt schadelijke exploitatie.

. Zizioulas pleit voor een hernieuwde houding van eerbied.

d h ln In de liturgie wordt die ingeoefend. Dit schept een cultuur,
e S C e p p g een ethos, meer nog dan een ethiek. Kerk, wetenschap en
politiek dienen daarbij de handen ineen te slaan. Puttend

uit de rijke Orthodoxe traditie inspireert Zizioulas iedereen
om priester van de schepping te zijn.

IOANNIS ZIZIOULAS (1931-2023), Grieks-orthodox
metropoliet, is internationaal een van de meest invloedrijke
theologen. Hij initieerde belangrijke milieuconferenties en
adviseerde de paus bij de milieu-encycliek Laudato S7’.
Zizioulas doceerde systematische theologie aan Britse
universiteiten en was zeer actief in de oecumene.
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Wie de Bijbel graag meeneemt onderweg, vindt in deze handige
agenda in zakformaat dagelijks een Bijbelvers als inspiratie.
Het is iets anders zijn agenda vast te nemen, niet om iets in te
noteren, maar om iets te lezen en erbij stil te staan. Wie zijn
leven steeds weer confronteert met wat de Bijbel te vertellen
heeft, ervaart het leven en de wereld anders.

De klassiek vormgegeven agenda bevat ook een heiligen-
kalender, de pauselijke gebedsintenties voor elke maand en een
aantal gebeden en psalmen. En er blijft voldoende ruimte om
afspraken te noteren.






